
 

«Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij»  
(Jakobus 5:8) 

 
Geliefde familie, broeders en zusters en vrienden,  

Een Spaanse vertaling van dit vers zegt: “…Heb moed, want de komst van de Heer is nabij!”. Dit vers is 

bijzonder dierbaar voor onze vervolgde broeders en zusters, maar ook wij in het relatief vrije westen zijn 

moed nodig. Het vers roept ons op om deze moed actief te grijpen: Sterkt uw harten, en dit des te meer 

omdat de komst van de Here Jezus nabij is! Belangrijk daarbij is dat we ook elkaar bemoedigen en moed 

toespreken. Daarvoor is de lokale gemeente een oefenterrein bij uitstek. Het is ook deel van onze opdracht 

als zendingswerk Middernachtsroep in deze bijzondere tijd waarin we leven. 

Bemoedigen met het profetische Woord 

Samen met de medewerkers van de andere 

zendingsvelden zijn we bezig met de voorbereiding 

voor de volgende virtuele conferentie van Llamada de 

Medianoche (Middernachtsroep) op 29 mei a.s. 

Stephan Beitze en Eduardo Cartea zullen spreken over 

2 Thessalonicenzen 2: "De komende afval".  

Ons doel daarbij is: “Moge onze Heer Jezus Christus 

Zelf en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft 

getoond en ons door zijn genade blijvende steun en 

goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en 

sterken in al het goede dat u doet en zegt” (v. 16-17). 

 

Bemoedigen door de online-Bijbelschool 

"Voor dit jaar had ik het verlangen om de Bijbel beter te 

leren kennen," schrijft een deelnemer. "Ik heb nu de 

eerste les over hermeneutiek gezien en heb het 

materiaal al gedownload. Tegelijkertijd wil ik ook de 

cursus over de Pentateuch volgen, waarvan de eerste 

klas al is verschenen. Zo kom ik sneller vooruit. Zeer 

dankbaar voor uw werk om de gelovigen te zegenen. 

Groeten van Moises Hernandez."  

 

 

Kinderen bemoedigen om hun hart te vestigen 

Van een meisje in Colombia ontvingen we dit hartverwarmende verslag: "Mijn naam is Camila, ik ben 6 

jaar oud en ik woon in Bogotá.  Stel je voor: Mijn bovenste voortand zit los en ik ben drie tanden aan de 

onderkant kwijt, maar er zijn er al twee voor in de plaats gekomen. 

 

 (...) Ik heb een broertje dat Mateo heet. Hij is een lieve kleine jongen van drie jaar. Ik vind jullie programma 

erg goed. Ik wil meer materiaal van jullie krijgen voor mijn broer en mij." 

 



Een moeder bedankt ons nadat haar zoontje de kinderbijbelcursus heeft afgerond: "Bedankt voor het 

diploma en de boekjes die zijn aangekomen. Dank u voor uw werk en voor het zegenen van onze zoon 

Joaquin." 

 

Jullie hebben ons bemoedigd 

Toen het ons zes maanden geleden duidelijk werd dat de antenne van 

Radio El Libertador doorgeroest en daardoor onveilig geworden was, 

dachten wij aanvankelijk dat dit waarschijnlijk het einde van onze christelijke 

radiozender zou betekenen. Maar God heeft ons op het hart gedrukt dat Hij 

- en niet een verroeste antennetoren - de tijden bepaalt. Van 

Middernachtsroep Zwitserland kregen we de bemoediging en financiële 

steun die we nodig hadden om een nieuwe antenne te laten bouwen. Het 

gespecialiseerde bouwbedrijf dat we kozen bleek een goede reputatie te 

hebben en werkte goed en alles binnen de geplande tijd: de funderingen 

werden in november gestort en de nieuwe toren werd in januari geplaatst!! 

 

Moed voor een spannende reis 

Tegen de tijd dat u deze brief leest, is ons tweede kleinkind in Zwitserland 

misschien al geboren, nog een geschenk van God! Deze dagen zitten we 

echter nog in de fase van wachten en bidden voor een voorspoedige 

geboorte. Een korte verlofperiode thuis is gepland voor de komende weken: 

Isabelle vliegt eerst naar Zwitserland en hoopt vóór de geboorte aan te 

komen. Jan Thijs vliegt drie weken later, maar zal eerst zijn moeder in Nederland bezoeken. Isabelle komt 

in maart ook naar Nederland. Naast diensten in onze Nederlandse thuisgemeente (5/3) staan enkele 

persoonlijke ontmoetingen op het programma, waaronder een klassenreünie van de basisschool... 

 

Op 21 maart hopen we dan samen naar Zwitserland te reizen. Dan kan Jan Thijs de baby leren kennen en 

nog enkele spreekbeurten in Bern (26/3) en Dübendorf (30/3, 02/4) vervullen en samen kunnen we ook nog 

de Paasconferentie in de Zionshalle meebeleven. 

 

"...de Heer is nabij", zegt ook Filippenzen 4:5. Nabij, omdat zijn komst voor de deur staat, maar ook nabij 

door zijn dagelijkse aanwezigheid in ons leven. Wij wensen jullie deze nabijheid toe. Wij groeten jullie heel 

dankbaar voor alle blijken van medeleven en meedragen ondanks de eigen lasten, waarvan er zeker 

genoeg zijn. Hartelijk dank! De Here zegene en bemoedige jullie!!   

Jan Thijs en Isabelle 

 

 

 Familie Eisses, Casilla 6557, 11.000 Montevideo, Uruguay - Email: jan.eisses@mnr.ch      

 

U kunt uw gift overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep op:  

Giro:   409200                    IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00       

BIC:   INGBNL2A               m.v.v.: Familie Eisses Uruguay 


