
 

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn 

gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.” 
(Jeremia 29:11-12) 

 
Geliefde familie, broeders en zusters en vrienden,  

Toen Isabelle op 1 juni vanuit de ziekenhuiskamer in Zürich 

schreef dat haar zus (65) net overleden was, voelden we ons 

compleet verslagen. Catherine had zo vaak het evangelie 

gehoord, broeders en zusters over de hele wereld hadden 

voor haar gebeden; 35 jaar lang brachten Isabelle's ouders 

hun oudste dochter iedere avond voor Gods troon. Hun gebed 

was dat de Here ze niet van deze aarde weg zou nemen 

voordat ze Hem zou toebehoren. En nu, na een 

longontsteking waarvan haar rokerslongen niet meer konden 

herstellen, was ze overleden zonder dat er een gesprek met 

haar mogelijk was geweest. 

Bovendien waren er de verwijten die je in zo'n situatie maakt: hadden we toch nog maar eens met haar 

over de Here Jezus gesproken toen we elkaar in april voor het laatst ontmoetten! Isabelle had zich 

voorgenomen haar zus in een e-mail erop aan te spreken - maar de weken waren verstreken en nu was 

het te laat.  

Maar toen, op de avond van die trieste dag brak een straal van 

licht door in de duisternis: Isabelle's broer Peter ontdekte op 

Catherine's telefoon een groeps-chat van een kleine gemeente 

in de binnenstad van Zürich, midden tussen de bars en 

nachtlokalen.  

Uit wat ze schreef, konden we opmaken dat ze regelmatig de 

Bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten bijwoonde en zich een 

deel van de gemeente voelde! We konden nauwelijks geloven 

wat we lazen. Deze keer waren het tranen van blijdschap die bij 

ons opkwamen.  

Om een lang verhaal kort te maken: Toen we de gemeente 

leerden kennen, kregen we de bevestiging dat Catherine er 

een liefdevol welkom, een gezin en haar Redder had 

gevonden.  

Onze verbazing en dankbaarheid aan God is immens. Hij 

verhoorde en beantwoordde jaren van gebed op manieren die 

we nooit hadden kunnen dromen. Dit kan ons bevrijden van 

het soms krampachtig zien op onszelf. 

  



God beantwoordt gebeden, Hij gaat wonderlijke wegen met zijn 

kinderen. Hij heeft Zijn plannen en voert ze uit! Dat vervult ons 

opnieuw met verwondering en vertrouwen, ook voor ons werk in 

de zending. 

 

In de komende weken bereiden we met de medewerkers uit 

Argentinië en Guatemala de 5e online conferentie voor die op 26 

september zal plaatsvinden onder de titel “Luchando por la Fe” 

(Strijden voor het geloof, Judas 1:3). Stephan Beitze zal de 

boodschap brengen. In het tweede deel zal er deze keer 

gelegenheid tot vragen zijn, live in de uitzending.  Stephan, Jan 

Thijs en een Uruguayse broeder zullen als panel de vragen 

beantwoorden. Dat wordt spannend en vraagt om een goede 

voorbereiding, ook in gebed.  

 

Het nieuwsprogramma Revista Radial ontvangt elke week reacties uit verschillende landen, de meeste vol 

dankbaarheid voor de commentaren op het nieuws in het licht van de Bijbel. 

 

 

Isabelle is bezig oude radioprogramma's van Wim Malgo te vertalen, die meer dan 50 jaar geleden werden 

uitgezonden via Radio Monte Carlo of Radio Luxemburg. Ze zullen opnieuw tot zegen zijn in Spaanstalig 

Amerika.  

 

Ook de online Bijbelschool blijft een zegen, kunnen we concluderen uit de vele dankbare reacties. 

 

We willen graag het boek van Mirjam Both “Een 

prachtig plan” – Hoe je met kinderen kunt 

spreken over het huwelijk, echtscheiding, 

homoseksualiteit en genderidentiteit – in 

Guatemala laten drukken. Er is al vertaling in het 

Spaans en we hebben toestemming gekregen 

om deze versie te gebruiken.  

Een boek dat zeker van grote hulp zal zijn voor 

ouders, leerkrachten en ons allemaal bij alle 

verwarring van deze tijd. Ja, Gods woord is waar! 

Het bovenstaande vers uit Jeremia bevestigt Zijn 

waarheid en trouw aan Juda (en dus aan heel 

Israël) en bemoedigt ons in onze 

zendingsopdracht.  

 

En dan komt nu nog het toetje: We kijken uit naar ons eerste Uruguayse kleinkind! Zo de Here wil, wordt 

het in de tweede helft van oktober geboren.  

 

Enorm dankbaar ook voor jullie allemaal, willen we jullie hartelijk groeten en Gods zegen toebidden!  

  

Jan Thijs en Isabelle 
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