
 

«Juich voor de HEERE, heel de aarde; 

dien de HEERE met blijdschap, 

kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang »  
(Psalm 100:1,2) 

 
Beste familie, broeders en zusters en vrienden,  

Dit jaar viel de carnavalsvakantie begin maart en net als vele andere evangelische gemeenten, 

ging onze gemeente een lang weekend naar een kampeerboerderij. Zo ontsnap je een beetje 

aan de optochten van schaars geklede dames en de oorverdovende competities met trommels, 

maar het is vooral een gelegenheid om als gemeente, jong en oud, samen te ontspannen en 

samen Bijbelstudie te doen. De dagen ervoor waren hectisch, en Isabelle en ik kwamen enigszins 

uitgeput aan. Maar deze drie dagen waren een ware verkwikking. De studies die een broeder uit 

onze gemeente gaf raakten ons diep. Hij begon met Jesaja hoofdstuk 6 waar Jesaja de Here op 

een hoge en verheven troon zag. In het Evangelie naar Johannes 12:37-41 lezen we dat Jesaja 

de Here Jezus zag op die troon. Wat een voorrecht Hem te mogen kennen en Hem met vreugde 

te mogen dienen! 

 

 

 

“Leven of dood na de dood” 

Dat is de titel van de komende conferentie via YouTube die we samen met de teams van 

Middernachtsroep Argentinië en Guatemala organiseren. Komende maandag, 26 mei om 21:00 

uur (uruguayse tijd) begint de uitzending. Stephan Beitze uit Buenos Aires zal spreken over de 

verschillende opstandingen die we in de Bijbel vinden, en de directeur van de bijbelschool van 

Woord des Levens Argentinië zal over de verschillende oordelen spreken: voor de Rechterstoel 



van Christus, de Grote Witte Troon, de scheiding van schapen 

en bokken. Een belangrijke vraag, waarvan iedereen het 

antwoord zeker moet weten is: “Ben je zalig en heilig, zal je 

deelhebben aan de eerste opstanding?” (Openbaring 20:6) 

 

20 jaar Radio El Libertador  

Op vrijdag 25 april vierden we samen met alle medewerkers het 

heugelijk feit, dat we nu alweer 20 jaar dagelijks via onze eigen 

radiozender kunnen uitzenden. Radio El Libertador (“De 

Bevrijder”) is een middengolfzender die in heel noordoost 

Uruguay en in een klein gedeelte van zuid Brazilië te beluisteren 

is. Eén van de luisteraars schonk ons een heel schaap voor de 

“asado” (barbecue). Een van onze medewerkers is Juan Carlos 

Otormin. Hij was tot aan zijn pensionering politiek verslaggever 

van het Journaal en voorzag in die tijd ook ons van alle nieuwtjes 

uit het parlement. En dat doet hij nog steeds. Hij is ook 

voorganger in een baptistengemeente; en hij sprak bij deze 

gelegenheid over het verschil tussen in God geloven en God 

geloven. Verschillende van de genodigden waren niet gelovig, 

en we bidden dat het Woord van God in hen het 

verlangen mag wekken, ook God zo te kennen en zo 

te mogen vertrouwen. 

 

Wij komen naar Nederland! 

Op 21 mei D.V. vliegen Isabelle en ik naar Nederland, waar we 

twee week bij mijn moeder in Oosterwolde zullen wonen. Op 

zondag 25 mei spreek ik in mijn thuisgemeente in 

Zwaagwesteinde, Friesland, en op 31 mei willen we deelnemen 

aan de jaarlijkse Eisses-familiedag.  Op 3 juni vliegen we verder 

naar Zwitserland waar we bij Pascal en Elizabeth zullen logeren, 

en natuurlijk ook bij Philemon en Oliver. Op 15 juni spreek ik 

tenslotte in Isabelle haar thuisgemeente in Bern.  

 

We zien er naar uit, zover mogelijk, jullie allemaal te kunnen 

begroeten. Heel hartelijk dank dat jullie het ons makkelijk 

maken, de Here met vreugde te dienen, door jullie gebed, e-

mails, giften en andere blijken van verbondenheid! 

We wensen jullie van harte Gods rijke zegen, en tot gauw!  
 

Jan Thijs en Isabelle 

 

 

 
Familie Eisses, Casilla 6557, 11.000 Montevideo, Uruguay - email: juan.eisses@gmail.com      

 

U kunt uw gift overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep op:  

Giro:   409200                    IBAN: NL52 INGB 0000 4092 00       

BIC:   INGBNL2A               m.v.v.: Familie Eisses Uruguay 


