
 

« Talrijk hebt Gij gemaakt, o Here, mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons; niets is bij 

U te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen.»  
(Psalm 40:6) 

 
Geliefde familie, broeders en zusters en vrienden,  

 

Het is maandag 15 december, buiten is het prachtig weer. Ik zit in de studio en ben bezig met de 

voorbereidingen voor morgen. Morgen gaan we, zoals iedere maand, twee dagen naar Vergara. Maar, 

omdat het december is hebben we deze keer, net als ieder jaar, de auto 

weer vol met opgerolde wandkalenders van Radio El Libertador (“de 

Bevrijder”). Het is de bedoeling dat we deze kalenders in de komende twee 

dagen in 9 steden en dorpen persoonlijk afgeven bij het stadshuis, in 

busstations, winkels, ziekenhuizen en overal waar ze voor het publiek 

zichtbaar opgehangen kunnen worden.  Even licht mijn mobieltje op: “We 

kunnen eten” zegt het berichtje van Isabelle. 

  

Het is 12:30, dus loop ik snel de 300 meter van de zendingspost naar huis. 

Voor huis staat een grijze auto en op de andere kant stapt een jonge dame 

in. “Die heeft zeker een pakje afgegeven bij de buren”, denk ik. Dan stapt 

de dame weer uit en loopt om de auto heen. Ik denk: “Zeker vergeten dat 

het stuur op deze kant zit”.  Maar nee, plotseling komt ze met uitgespreide 

armen op mij afgerend. Eerst schrik ik: “foute boel”. En dan pas merk ik dat 

het onze Elizabeth is! Ondertussen is Pascal ook uitgestapt en staat 

grijnzend onze begroeting te filmen. 

 

Wat een verrassing! Onverwacht bezoek uit Zwitserland… Philemon en 

Oliver liggen nog diep te slapen in hun autostoeltjes. Dus, terwijl “Opa” bij 

de kleintjes blijft, gaat Elizabeth naar binnen om ook Isabelle te verrassen. 

Isabelle krijgt van verbazing haar 

mond bijna niet meer dicht. Dan 

roept ze: “Ik wil morgen niet naar 

Vergara…” 

 

Dat laatste kon helaas niet 

verschoven worden, maar we 

hebben daarna een heerlijke tijd met 

kinderen en kleinkinderen gehad. 

We konden samen met alle kinderen 

en kleinkinderen kerst en oud en 

nieuw vieren, wat een geschenk! 



 

 

Wat we ook niet meer konden verschuiven was onze deelname aan een zomerkamp met 104 tieners van 

13 a 14 jaar, uit verschillende delen van Uruguay. Heel veel van hen komen uit ongelovige, vaak gebroken 

families. Veel gemeenten houden zondagsschool niet alleen voor de eigen kinderen, maar ook voor de 

kinderen uit de buurt en uit de krottenwijken. In de zomer mogen ze dan ook mee op zomerkamp, waarvan 

de kosten meestal door gemeenteleden opgebracht worden.  

 

We mochten ze o.a. vertellen hoe wijzelf de Here Jezus als onze Heer en Redder mochten leren kennen, 

hoe we elkáár leerden kennen (dat liefdesverhaal vonden ze bijzonder interessant) en hoe we de roep van 

de Here kregen om in de zending te gaan. Voor ons was het een geweldige bemoediging te zien hoe 

tieners uit vaak moeilijke milieus bewuste keuzes voor de Here Jezus namen in deze kampen, en 

veranderd naar huis gingen.  

 

Eén dag na het tienerkamp was het tijd om afscheid te nemen van Pascal, Elizabeth en de kinderen. De 

maand was voorbijgevlogen en het was alweer tijd om ons klaar te maken voor de volgende reis naar 

Vergara. We hebben enorm genoten van deze verrassing, en toch… voorvreugde is ook iets moois. 

Daarom kondigen we nu aan dat we van 14-25 maart in Nederland hopen te zijn en van 26 maart tot 7 april 

in Zwitserland. Dat hadden we al lang gepland, maar we vonden nog geen tijd om te schrijven.        

Als je ons wilt uitnodigen, laat het dan even weten, dan kunnen we dat inplannen. 

 

Tenslotte willen we van harte allen bedanken die het afgelopen jaar af en toe of zelfs dagelijks voor ons 

gebeden hebben, en ook allen die voor ons onderhoud gegeven hebben. De Here moge het allemaal 

rijkelijk vergelden! 

 

We wensen jullie Gods rijke zegen toe, en hopelijk gauw tot ziens!   

                                                   Jan Thijs en Isabelle 

 

 

 

Familie Eisses, Casilla 6557, 11.000 Montevideo, Uruguay  

                            Email: juan.eisses@gmail.com - Whatsapp: +598 98 645 145 

 

U kunt uw gift overmaken ten name van Zendingswerk Middernachtsroep op:  
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